Ik hoorde van een nieuw akkoord

Wat David speelt en God bekoort

Maar notenleer dat vind jij vast gedoe, ja
Dat gaat dan zo van C naar D

En E mineur en straks de B

De psalmenvorst ontdekt zijn Halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Je wil is sterk, het vlees is zwak

Je ziet haar naakt vanaf het dak

Haar schoonheid in het maanlicht is taboe, ja
Ze bindt je op de offerbaar

Ze breekt je troon en knipt je haar

En steelt dan uit je mond het halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Jij zegt: “Dat was Bathseba niet...”

Ik ben bezig met een lied

Uria de Hetiet doet er niet toe, ja

Een bliksemschicht in ieder woord

Het maakt niet uit welk woord je hoort
Een heilig of gevallen hallelujah

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Ik deed mijn best, het was niet veel

Ik voel maar weinig als ik speel

Maar echt is echt, en dat is wat ik doe, ja
En ook al klonk het dan verrot

Ooit sta ik voor de Psalmengod

En rolt niets van mijn tong dan halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja



